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Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing 
woensdag de week erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 
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Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen, 
telefoon: 053-574 39 29.
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 
uur. Buiten openingstijden kunt u luisteren naar 
een antwoordband. 
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
•  Pastoor Paul Daggenvoorde

t: 06-391 704 07, 
e: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastor Willy Rekveld (vicaris)
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
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Ik ben de ware wijnstok. Johannes 15, 1-8

Blijf in Mij

 Zaterdag 27 april
18.30 uur Bonifatiuskerk  
Eucharistieviering
W. Rekveld
Bonifatiuskoor   

Zondag 28 april
9.30  uur Pancratiuskerk
Eucharistieviering 
 P. Daggenvoorde
Pancratiuskoor

Vrijdag  26 april 
12.00 - 12.15 uur gebedskring
Protestantse kerk
Coventrygebed i.v.m. Oekraïne 
 Gebed voor vrede & verzoening

Zondag 28 april
14.00 uur ‘Zondagmiddaggroep’
‘Borrel op Koningsdag’
Info: 06-20037083 

"Een feest om in de kerk te zijn geweest''

Toets 
één voor…
Het Wees-gegroet-Maria ken 
ik. Bij het ‘nieuwe’ Onze-Vader 
moet ik nog altijd opletten dat 
ik de laatste regels goed zeg, 
maar dit lukt ook. Maar echt 
bidden vind ik lastig. 

Ik doe wel eens een poging als 
ik een kerk passeer waar je een 
kaarsje kunt opsteken. Maar na 
het Wees-gegroet raak ik al snel 
afgeleid. Ik bedenk me dat ik 
vast niet de enige op deze we-
reld ben die nu probeert te bid-
den, misschien kom ik wel in een 
wachtrij: “Er zijn nog driehon-
derdduizend wachtende voor 
u!”. Of krijg ik een keuzemenu: 
“Wilt u bidden voor het dieren-
rijk? toets één voor Franciscus. 
Wilt u bidden voor een oude eik? 
toets twee voor Bonifatius” en 
“Wilt u muziek tijdens het wach-
ten? Toets één voor ‘Kyrie’, toets 
twee voor ‘Ave Maria’ en toets 
drie voor ‘spoken word’ door de 
Heilige Geest”. 

Als ik mijn eigen lolligheid te bo-
ven ben, en de moed nog niet 
heb opgegeven, heb ik vaak 
toch een beetje het gevoel dat 
ik een voicemail aan het inspre-
ken ben. En tijdens dat inspre-
ken bedenk ik me, dat ik zo ba-
nanen moet meenemen bij de 
supermarkt. 

Bidden is niet mijn tweede na-
tuur. Maar na elke poging loop 
ik toch weer iets vrolijker en iets 
meer ontspannen naar buiten 
dan ik naar binnen ging. En dat 
is niet omdat ik mezelf zo grap-
pig vind. 

Linda Beimer

Bij het lezen van 
dit Evangelie 

gingen mijn 
gedachten 
naar het 
begin van 
mijn pas-

tor zijn, nu 
vijfentwintig 

jaar geleden. Be-
noemd in een dorp 

in Twente mocht ik beginnen te werken 

in de wijngaard van de Heer. Het was on-
geveer toen ik een nieuwe benoeming 
kreeg dat in dat dorp een wijngaard 
werd aangelegd. Twee jonge onderne-
mers die met hart en ziel begonnen. Ik 
noem het ‘passie’ voor datgene wat ze 
voor ogen hadden. Inmiddels een wijn-
gaard die vrucht oplevert. Een wijngaard 
waarbij velen betrokken zijn. De vrien-
denkring van deze wijngaard. Jongeren 
met een zogenoemd rugtasje die goed 
worden begeleid en veel plezier hebben 

in hun werk. En er valt veel meer te ver-
tellen maar ik denk dat ook hier de woor-
den gezegd mogen worden: “los van el-
kaar kun je niets”. Dat is ook het geval 
in het Evangelie dat Jezus ons voor-
houdt. Hij is de ware wijnstok, zijn Va-
der de wijnbouwer. Wij mogen de ranken 
zijn van de wijnstok en in verbondenheid 
met Hem vrucht dragen. ‘Wie in Mij blijft 
terwijl ik in hem blijft draagt veel vrucht’. 
Hierbij denk ik aan wat er nu speelt in 
de missionaire zending van ons samen-
kerk-zijn. Gestalte geven aan ons gelo-
vig zijn in onze tijd. 
Daarin mogen wij samen werken. Ie-
dereen is daarbij nodig om zo samen 
te werken in de wijngaard van de Heer. 
Elke rank is van waarde. Verbonden met 
de ware wijnstok en met de wijnbouwer. 
Daarvoor is passie nodig. Hart en ziel. 
Werklust en inzet, ook in onze parochie. 
Dat wij zó veel vruchten dragen. I k wens 
ons die passie toe. 

Pastor Willy Rekveld, parochievicaris. 

Viering in het teken 
van de vrede

-5 mei Buurse-

Zondag 5 mei is er om 10 uur in de 
Maria Praesentatiekerk te Buurse een 
viering met als thema “vrede is niet 
vanzelfsprekend”. Een viering met 
mooie teksten en gebeden. 

Het Allegrokoor zingt liedjes passend 
bij het Thema “vrede”. Wij nodigen u 
hierbij van harte uit om samen met 
ons de vrede te vieren.

Het was waarlijk een feest. De rode lo-
per was uitgelegd. Afgelopen zondag 
werd in de Pancratiuskerk de ‘Eerste  
Communie’ gevierd. Niet alleen de ver-
siering van de kerk, maar ook de vele 
parochianen die waren samengeko-
men, maakten duidelijk dat het een bij-
zondere dag was. Voorin de 
kerk hingen prachtige foto’s 
van de communicanten. 

De ‘Eerste Communie’ is na 
de Doop een tweede moment 
waarop kinderen binnengaan 
in ‘Het land van God’. Het land, 
een wereld, waarin mensen ‘in 
Godsnaam’ zorg hebben voor 
elkaar, zo hoorden we in het 
evangelieverhaal van het ver-
loren schaap (Lucas 15, 3-7).

In het boekje dat voor deze 
viering was gemaakt hoef-
de je niet te verdwalen. Uitleg 
stond steeds keurig, klein-ge-
drukt, bij de verschillende mo-
menten van de kerkdienst. Bij 
traditionele teksten, zoals de 
geloofsbelijdenis, werd ervoor 
gezorgd dat de traditione-
le tekst ‘verstaanbaar’ werd. 
Ook als je niet vaak een kerk-
dienst meemaakt, voelde je 

er vandaag gemakkelijk thuis. Iedereen 
werd bij de viering betrokken. Kinderen 
en ouders lazen teksten. Het Allegro-
koor en de pianist Sander Fox werkten 
eraan mee. De pastores Willy Rekveld 
en Frank de Heus vertelden het verhaal 
Jezus: zorg voor elkaar zoals een her-

der zorgt voor zijn schapen en doe zo-
als ik het jullie heb voorgedaan. Jezus 
is de inspiratiebron voor een wereld 
van vrede en gerechtigheid. Namens de 
Pastoraatsgroep bedankte Bernardie 
Broekhuis eenieder en gaf de communi-
canten een kleine herinnering aan deze 
dag. “Het was een feest om vandaag in 
de kerk te zijn geweest.” (U kunt de vie-
ring terugkijken op: kerkdienstgemist.nl/
stations/2326) 

TW

Column pastoraal team
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN; ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN 2024: ‘VRUCHT DRAGEN TUSSEN DE PUINHOPEN’; JAAR VAN GEBED. 

Lezingen: Handelingen 9,26-31 // 1 Johannes 3,18-24 // Johannes 15,1-8. Liturgische kleur: wit. 

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

H. MARCELLINUS BOEKELO
De parochiewebsite is: www.heiligegeestparochie.nl. Hierop kunt u informatie 
vinden over onze parochie. Ons e-mailadres is: st.isidorushoeve1@gmail.com

Bereikbaarheid pastorale team:
Het pastorale team is bereikbaar onder telefoonnummer 074-3492212.
E-mail: contact@pastoraalteam.nl 

Pastorale zorg:
Wanneer pastorale zorg gewenst is: Daarvoor kunt u bellen pastoor J.Jansen  
06 46907233 (maandag vrij) of pastoraal werker A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).

Zondag 28 april 9.30 uur Woord en 
Communieviering mmv Spirit
                   
Intenties weekend:
Grada Geertruida Wielens-Lan-
sink: Gerard ter Avest: Antoon Le-
ferink en Mine Leferink-Koppel-
man: Annie Grashof-Ros: Overl.fam. 

Grashof-Ros.
  
Vieringen door de week:
Dinsdag 30 april geen viering.

Gedachteniskapel:
De gedachteniskapel is dagelijks ge-
opend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Weekendviering: 5e Zondag van Pasen

ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Rozenkransgebed
Iedere woensdag in de meimaand is er om 16.00 uur in de Maria Praesen-
tatiekerk en om 19.00 uur in de Pancratiuskerk rozenkransbidden. 

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei in Pancratiuskerk
4 mei is er om 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk een herdenkingsbijeen-
komst georganiseerd door leden van het 4 mei-comité. Aansluitend aan 
deze dodenherdenking begint om 19.30 uur de stille tocht.

Dauwtrappersmis op 9 mei Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, is er om 8.00 uur een Dauwtrap-
persmis op de Greune. (Opgave formulier voor ontbijt zie hieronder.).

Dauwtrappersmis

Naam    : ……………………………………………........

Adres    :………………………………………………......

Postcode en plaats  : ……………………………………………........

E-mail  /telefoon  : …………………………………………….....…

Aantal personen  : …………………….. 

Uiterste inleverdatum zondag 5 mei 2024 om 18.00 uur klantenservice Plus 
Leusink.  U krijgt bij inleveren van opgaveformulier per persoon een ontbijt-

bon. Iedereen is welkom, ook mensen van buiten de Veldmaat.

Opgavenformulier voor ontbijt (voor de Eucharistieviering is voldoende 
plaats): 

ZONDAG 28 APRIL OM 09.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
PANCRATIUSKOOR. 
Voorganger: pastoor Paul Daggen-
voorde. Lectrice: mevrouw Els Kley-
sen. Acoliet: Marieke Wildenborg. 
Koster: de heer Chris Deursen. Came-
raman: de heer Jos Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Anneke ten Vre-
gelaar; Lies Dijkhuis – Op den Akker. 
GEBEDSINTENTIE: Riet Hassink 
– Nijmeijer.  
Na afloop hebt u in de kerk de gele-
genheid om een kop koffie of thee te 
drinken, voor de kinderen is er ranja. 

WOENSDAG 1 MEI OM 09.30 UUR: 
‘MARKTMIS’.
Tijdens deze Eucharistieviering is pas-
toor Paul Daggenvoorde de voorgan-
ger. Na afloop hebt u in de kerk de ge-
legenheid om een kop koffie of thee te 
drinken.

WOENSDAG 1 MEI OM 19.00 UUR: 
ROZENKRANSGEBED.
Voor de eerste keer tijdens de mei-
maand – Mariamaand 2024 - kunt u, 
samen met anderen, een rozenhoed-
je bidden in de Mariakapel van de St. 
Pancratiuskerk. Als de kerk in verband 
met een avondwake of afscheidsvie-
ring bezet is, zal het rozenhoedje in 
de Pancratiuszaal, tegenover de kerk, 
worden gebeden. 

MEDEDELINGEN LOCATIE
•  Zie ALGEMENE MEDEDELINGEN

Contact & bezoek
Secretariaat: tel. 053 - 572 13 53,
Markt 20, 7481 HT  Haaksbergen,
open: di. en wo. van 9 tot 10 uur,
pancratius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 27 APRIL OM 18.30 UUR: 
EUCHARISTIEVIERING M.M.V. HET 
BONIFATIUSKOOR . Celebrant pastor 
Willy Rekveld. Lector: Mevrouw Jolan-
da Kattelaar; Acolieten: Milo Paulis-
sen en Kjeld Oudehinke; Processie-
kruisdrager Jos Westendorp;  Kosters: 
de heer Nico van Rooijen en mevrouw 
Jeanette Canterburg. Camera: de heer 
Gerard Vaanhold. 
JAARGEDACHTENIS: Familie Eijsink – 
Groot Breteler 
GEBEDSINTENTIES: Henk ten Vergert 
(i.v.m. geboortedag 28 april); Dine ten 
Hag ten Voorde; Dine Witbreuk

DONDERDAG 2 MEI OM 09.00 UUR: 
LAUDEN, THEMA PAASTTIJD. 
Voorganger mevrouw Bernardie 
Broekhuis. De viering is in de kapel. 

Koster: Mw. Tine Westendorp.  Came-
ra: de heer Gerrit Menkehorst. De in-
tenties van afgelopen zaterdag wor-
den ook in deze H. Mis gelezen. Na af-
loop koffie of thee in de grote zaal van 
de pastorie. 

MEDEDELINGEN:
•  De zaterdagavondviering van 

4 mei komt te vervallen i.v.m. 
dodenherdenking.

•  Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN 
.

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63, 
7481 AB  Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053 – 57 21419, 
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 27 APRIL: GÉÉN VIERING. 

ZATERDAG 27 EN ZONDAG 28 APRIL: 
GEEN VIERING.

WOENSDAG 1 MEI OM 16.00 UUR: 
ROZENKRANSGEBED.
Voor de eerste keer tijdens de mei-
maand – Mariamaand 2024 - kunt u, 
samen met anderen, een rozenhoedje 
bidden in de Maria Praesentatiekerk te 
Buurse

MEDEDELINGEN:  
•  De eerstvolgende viering in Buurse 

is op zondag 5 mei; een Communie-
viering die geheel staat in het teken 
van de vrede. M.m.v. het Allegrokoor. 
Mevrouw Mieke Wilmink zal dan 
voorgaan.

•  Intenties kunt u opgeven via de te-
lefoon 06-12773335, e-mail buur-
se@franciscusparochie.nl of via 
een briefje in de brievenbus van de 
Pastorie. 

Zie ook ALGEMENE MEDEDELINGEN

ZONDAG 28 APRIL: GEEN VIERING IN ONS KERKGEBOUW. U bent welkom in 
één van de andere locaties. 

MEDEDELINGEN LOCATIE
Zie  ALGEMENE MEDEDELINGEN.

Een misverstand  
Al jaren kun je de mening horen dat de ‘Dauwtrappersmis’ alleen toe-
gankelijk zou zijn voor parochianen van de HH. Bonifatius en Gezellen, 
of voor leden van s.v. Bon Boys, of alleen maar voor ingezetenen van de 
Veldmaat. Niets is minder waar! Iedereen, alle parochianen van de St. 
Franciscus van Assisiëparochie en daarbuiten, is van harte welkom bij 
deze H. Mis en aansluitende activiteiten op het voetbalveld van de Bon 
Boys.  De ‘Dauwtrappersmis’ is de enige Eucharistieviering op Hemel-
vaartsdag in onze St. Franciscus van Assisiëparochie, derhalve zingt het 
Franciscuskoor.


